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Eerder dit jaar verscheen je 9e studioalbum Good 

Thing, een verzameling van soulnummers uit Mem-

phis. Waarom heb je besloten om een soulplaat uit te 

brengen? 

“Dat kwam voornamelijk omdat [producer] Arthur 

Baker contact met mij had opgenomen. Hij wilde een 

aantal albums doen waarbij hij een muziekuitgeverij 

aan een artiest wilde koppelen. Voor mij een eenvou-

dige opgave: we zouden een catalogus van Memphis-

liedjes doen. Maar het werkte niet erg goed dus denk 

ik dat het daar misschien bij zal blijven. Ik denk dat hij 

door had willen gaan omdat muziekuitgeverijen maar 

al te graag mee zouden willen doen: op een plaat met 

twaalf nummers zouden twaalf van hun eigen liedjes 

komen te staan. Dat is volkomen logisch. Maar ze ble-

ken er niet voor te gaan. Ze zeiden dat ze maar voor 

twee of drie nummers wilden betalen. Op dat moment 

waren we al met de opnames begonnen. So it was on 

ice for a while… Ik had sinds 1997 geen plaat in Europa 

meer uitgebracht, maar heb veel verschillende dingen 

uitgeprobeerd. Ik heb met een oude bassist van mij 

vier of vijf nummers gedaan, ik heb in Duitsland met 

een band die ooit voor Robert Palmer heeft gespeeld 

drie nummers gedaan, en andere dingen met iemand 

anders… Ze hadden allemaal één geweldig nummer en 

een aantal die oké waren. Niet genoeg voor een album 

dus. Toen besefte ik me dat Arthur’s idee misschien 

het beste was voor mij om te doen, namelijk om terug 

te gaan naar mijn roots. Zo is het allemaal gegaan. 

Zodra ik dat besefte dacht ik: dit is eigenlijk heel goed! 

I’m going to make an album that I’m gonna enjoy mak-

ing, you know.” 

 

 
 

Wat veel mensen in Nederland niet weten is dat je 

voor je solocarrière in de band Q-Tips zong, een band 

die in Engeland vrij populair was en voor grote na-

men als Thin Lizzy, Bob Marley en The Who heeft 

geopend. Hoe kijk je op die begintijd terug? 

“Dat was mijn basis. Ik zat eerst in een rockband die 

Streetband heette. Drie leden van die band begonnen 

vervolgens de Q-Tips. In eerste instantie voor korte 

tijd, maar toen kregen we een platendeal. De band 

heeft drie jaar bestaan. In het begin waren we erg 

retro. Hoewel de radio ons erg goed vond en ons veel 

draaide was dat niet in de plaatverkoop terug te zien. 

Aan het eind van onze carrière, of aan het eind van het 

 
 

“IK PROBEERDE AMERIKA TEGEMOET TE KOMEN  

EN HEB IEDEREEN TELEURGESTELD” 
Interview Paul Young – Philharmonie Haarlem (7 november 2016)  

 

 

 
De Marvin Gaye-cover Wherever I Lay My Hat (That’s My Home) betekende in juli 1983 de grote doorbraak van 

zanger Paul Young in Engeland. Het nummer met de kenmerkende baslijn van Pino Palladino, de muzikant uit Wales 

die naast Paul ook met grote namen als Elton John, Don Henley, John Mayer en The Who heeft samengewerkt. Met 

de daaropvolgende singles Come Back and Stay en Love of the Common People was Paul ook buiten de Britse eilan-

den succesvol. Een jaar later scoorde Paul met Everytime You Go Away zelfs zijn eerste (en enige) Amerikaanse 

nummer 1-hit! Vandaag de dag staat de Britse zanger nog steeds in de spotlights, meeliftend op de hernieuwde 

populariteit van muziek uit de jaren ’80. Zoals op 7 november 2016 in de Philharmonie in Haarlem, aan het einde 

van een lange Europese tournee. 
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bestaan van de band, speelden we op dezelfde plek-

ken als Bad Manners en Madness, bands die op dat 

moment al vier of vijf hits hadden gescoord. Wij niet, 

maar we konden toch op dezelfde plekken spelen. 

Because the word going around was, it was a great 

night out. Mensen kwamen om er echt van te genie-

ten. Het was hard werken en zwoegen op het podium. 

De bandleden waren geweldige artiesten, er was altijd 

wel iemand waar je naar kon kijken.” 

Jouw solo-platendeal met Sony/CBS in 1982 bete-

kende het einde van de Q-Tips. Was het moeilijk voor 

je om de band te verlaten of keek je juist uit naar een 

stap voorwaarts in je eigen carrière? 

“Het was moeilijk, maar ik kon zien dat het nergens 

naar toe ging. Op ons eerste album waren slechts vier 

covers en zeven eigen nummers, maar ze noemden 

ons nog steeds een coverband. Daarna deden we een 

live-album. Toen we voor het tweede album aan het 

schrijven waren was de band verdeeld in twee kam-

pen: ik schreef met de toetsenist, de gitarist schreef 

met de blazerssectie. Ik vond het niet goed wat zij 

schreven. Ik vond de teksten erg licht. Maar tegelijker-

tijd zeiden zij: your stuff doesn’t sound like us. Haha! 

Precies op dat moment zei de manager van de band: 

het lukt me niet om een platendeal voor de band te 

regelen, maar de platenmaatschappijen zijn zeer geïn-

teresseerd in jou. Alles vertelde me dat ik die kant op 

moest… Ik vond het nooit leuk om solo verder te gaan. 

Ik vond dat helemaal niets. Dat is waarom ik altijd de-

zelfde mensen om me heen heb gehouden. Het is raar: 

het was de meest succesvolle periode van mijn leven, 

maar toen ik besloot om een sabbatical te nemen – 

even weg van de artiest Paul Young – was het eerste 

wat ik deed een nieuwe band beginnen, Los Pacami-

nos. Ik vond het heerlijk om weer in een band te zit-

ten.” 

 

In welke zin is de rol als bandlid van Los Pacaminos 

anders dan die van solo-artiest met een backing 

band? 

“Ik hou eigenlijk niet zo van aandacht. Ik wil dat graag 

delen. Zelfs toen ik solo ging en de naam Paul Young 

op de voorkant van het album stond, was het op tour-

nee altijd Paul Young & The Royal Family. Ik weet het 

niet, iets [wijst naar zijn hoofd] vertelde me dat ik in 

een band zat, haha, en gaf me het gevoel alsof ik in 

een band zat. Als mijn gitarist een solo speelde zei ik 

altijd tegen hem: stap naar voren, blijf niet bij je ver-

sterker staan. Het is onderdeel van de show, weet je. 

Dat komt denk ik door de Q-Tips. Ik had altijd het ge-

voel dat als iemand een solo speelde… Zelfs in de bla-

zerssectie van de Q-Tips: als de saxofonist een solo 

speelde deden de andere jongens een stap terug. Ik 

denk dat het goed is om iets visueels te creëren.” 

 

Doet het spelen in Los Pacaminos je denken aan je 

tijd in de Q-Tips? 

“Ja. Soms praat ik over de Pacaminos en zeg dan per 

ongeluk: de Q-tips zijn al 24 jaar bezig, sorry ik bedoel 

de Pacaminos… Want afgezien van de muziekstijl is de 

sfeer precies hetzelfde. Zeven mensen die elkaar heel 

goed kennen, graag bij elkaar zijn en een echte klik 

met elkaar hebben.” 

 

 
 

In 1984 en 1985 had je problemen met je stem en 

moest je noodgedwongen een tijdje rust nemen. Hoe 

ben je met die moeilijke situatie omgegaan? 

“Het was echt deprimerend. Het was een spierverrek-

king waar ik al mee kampte voordat ik beroemd werd. 

Toen ik eenmaal beroemd werd kreeg ik het door 

overbelasting weer. Ik raakte daarvan in paniek en dat 

maakte de situatie alleen maar erger. Dus was het 

nooit iets dat met een operatie kon worden opgelost. 

In de eerste plaats had met het mijn spieren te maken 

en daarna zat het in mijn hoofd, omdat ik me constant 

zorgen maakte dat ik het opnieuw zou beschadigen. Ik 

bleef er de hele tijd over lezen, zelfs zolang dat ik er 

uiteindelijk in begon te geloven.” 

 

En werd het groter en groter. 

“Ja, het werd groter en groter. Ook heb ik de toon-

soort nooit verlaagd. Dus probeerde ik toen ik 45 was 

een liedje in dezelfde toonsoort te zingen als toen ik 

“Ik vond het heerlijk om weer in een 

band te zitten” 
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25 was. And I sang at the top of my range. Elke hit die 

ik ooit heb gehad zat in de hoogste acht noten. Toen 

besefte ik me dat ik iets moest veranderen.” 

 

 
 

In 1985 eindigde Everytime You Go Away bovenaan 

de Amerikaanse Billboard Hot 100. Wat was je eerste 

reactie toen je dat hoorde? 

“Ik herinner me dat we alles deden wat we konden 

doen. Eigenlijk was de timing gewoon goed. Het was 

een redelijke hit in Europa, vreemd genoeg niet zo 

groot als de andere dingen van het eerste album. 

Maar Amerika vond het tweede album geweldig. En 

daardoor Japan ook. Dus nadat het in Amerika op 

nummer één kwam gebeurde dat ook in Japan. Ik her-

inner me nog het gevoel toen het in de hitlijsten om-

hoog ging en we de Amerikaanse tournee aan het or-

ganiseren waren. Ook was ik toen de eerste stem die 

op de Band Aid-plaat te horen was en mocht ik, toen 

Live Aid in Amerika begon uit te zenden, als eerste op. 

Na de Amerikaanse tournee namen we een pauze en 

moest ik naar Groot-Brittannië terugvliegen, omdat ik 

tijdens het organiseren van de Amerikaanse tournee 

niet wist dat ze me zouden vragen om op een Engels 

podium te staan. Dus moesten we het hele stuk terug-

vliegen om dat te doen. Dat betekende eigenlijk het 

einde van mijn Amerikaanse tournee. Ik ging op vakan-

tie en mijn manager zei: we hebben alles gedaan wat 

we kunnen doen: alle pers en tv, veel live-optredens, je 

hebt net Live Aid gedaan. Als dat er niet voor zorgt dat 

het nummer één wordt, dan weet ik het niet meer… 

We waren toen met z’n zessen op een strandje in An-

tigua: ik en mijn vriendin die later mijn vrouw werd, 

mijn manager, zijn vrouw en twee vrienden die op 

Antigua woonden. Misschien nog een paar andere 

mensen. Dat was het. In die bar… Haha!” 

 

Je noemde net Live Aid. Het moet een geweldige 

ervaring zijn geweest om daar voor 72.000 mensen 

op het podium te staan! 

“Nou, om voor zoveel mensen te staan en Bob Geldof 

we are now worldwide te horen zeggen, dat maakte 

het alleen maar enger!” 

 

Was je nerveuzer dan bij een normaal optreden? 

“Ja, omdat er nauwelijks tijd voor een soundcheck 

was. Ik herinner me dat iedereen zei dat Queen zo 

goed was, dat hun optreden het beste was. Maar zij 

zijn letterlijk de opnamestudio in gegaan om hun set 

van vijftien minuten te oefenen, terwijl ik op tournee 

was toen ik op het podium op stapte. We wisten wat 

we moesten doen, we hadden een paar kleine dingen 

geoefend. Maar over het algemeen was ik tevreden 

over het optreden. It was probably the most incredible 

thing I have ever done. Well, it will never be that big 

again, will it? Een wereldwijd publiek! Ik denk niet dat 

dat ooit nog een keer gaat gebeuren.” 

Na een succesvolle periode in de jaren ’80 met je 

eerste drie albums, had je in de jaren ’90 met een 

ander muzikaal klimaat te maken. Hoe ging je daar-

mee om? 

“Ik wist al dat ik iets anders ging doen, omdat ik eerst 

de Q-Tips had gedaan en daarna No Parlez. Ik zou nog 

steeds op dezelfde manier blijven zingen maar zou alle 

muziek rondom mijn stem veranderen. En dat werkte. 

Dus veranderden we het weer op The Secret of Associ-

ation. En op het derde album veranderden we het nog 

een keer. Dat was geen succes, maar ik werd onder 

druk gezet door Amerika omdat ze me niet konden 

classificeren. Ik probeerde voor hun een rockartiest te 

zijn zodat het makkelijker te promoten was, maar ze 

vonden het album niet goed, Europa evenmin. Ik pro-

beerde Amerika tegemoet te komen en heb iedereen 

teleurgesteld. Dus ging ik terug naar wat ik normaal 

doe en dat is liedjes schrijven. Bij elk liedje denk ik: 

hoe ga ik dit liedje doen? Daarom is er geen onderlig-

gend patroon. Ik schreef toen geen liedjes meer met 

“Deels door wat hij gezegd heeft 

heb ik besloten om solo verder te 

gaan” 
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de toetsenist, we werkten niet langer samen. Ik pakte 

een gitaar en begon zelf te schrijven. Op Other Voices 

waren de arrangementen half keyboard-, half gitaar-

georiënteerd. Daarna kwam The Crossing, samen met 

Don Was, dat meer rock was… Dat album was erg ec-

lectisch, bijna als No Parlez maar op een andere ma-

nier – op No Parlez waren de invloeden anders. But it 

chopped and changed: it was bluesy in sections, it was 

quite folky in some sections, it was quite dark in other 

sections. Het is één van mijn favoriete albums. The 

Crossing is briljant. Ik deed een ander album voor [pla-

tenlabel] East West, dat was meer westcoast-rock. Dus 

ik was al voortdurend aan het veranderen. De muziek 

die ik me van de jaren ’90 herinner was meer gitaar-

georiënteerd, zoals The Verve… Het is muziek waar 

mijn kinderen naar zouden luisteren. Limp Bizkit en 

dat soort dingen. En de White Stripes, snap je wat ik 

bedoel? Ik ging al die kant op, maar hoorde bij de laat-

ste generatie. So it didn’t do me any favors.” 

 

Nu zijn we meer dan 30 jaar verder en speel je van-

avond hier in Haarlem. Heb je vandaag de dag op het 

podium nog steeds dezelfde energie, dezelfde buzz, 

als in de jaren ’80? 

“Nou, ik denk dat het helpt… Van tijd tot tijd verander 

ik mijn band dus heb ik nieuwe bandleden. De Deense 

band die ik hier nu heb, die doen het prima. Het zijn 

echt goede muzikanten. En ze zijn ook een stuk jonger 

dan ik, so I’ve got some young blood to kick my ass, 

haha! Dat maakt het leuker omdat ze het op een iets 

andere manier spelen. Ook heb ik nog Los Pacaminos. 

Als ik dan terugkom doe ik dit met plezier, want het is 

niet het enige wat ik doe.” 

Dat houdt het levend. 

“Ja, het houdt het levend omdat ik met de Pacaminos 

andere dingen kan doen: ik speel slaggitaar, ik schrijf 

instrumentals, ik zing harmonieën – wat ik leuk vind – 

en werk deze harmonieën uit. Weet je, het zijn alle-

maal verschillende muzikale uitdagingen. Dus ben ik 

heel blij dat ik beide heb. Maar ik zou graag zien dat de 

Pacaminos meer succesvol zouden zijn en waardering 

zouden krijgen voor wat ze doen. De kwaliteit van de 

songwriting is zeer goed.” 

 

Bassist Pino Paladino (David Gilmour, Elton John, Jeff 

Beck) is op veel platen van jou te horen. Hoe belang-

rijk was hij voor het creëren van de sound waarmee 

je in de jaren ’80 bekend werd? 

“Toen ik hem voor het eerst fretloos zag spelen was 

het een Jacco Pastorius-ding [bekende Amerikaanse 

jazz-bassist] dat in de popmuziek was verwerkt. Hoe-

wel Jacco Pastorius meer melodisch was, was Pino 

meer gevoelig voor pop en dat werkte prima. De 

grootste reden dat No Parlez zo succesvol was, kwam 

volgens mij omdat het pop was maar ook meer dan 

alleen pop omdat er een aantal geweldige muzikanten 

op speelden. Daardoor vonden muzikanten en oudere 

mensen het ook goed, omdat ze het niveau van de 

muziek wisten te waarderen. Dus sprak het allerlei 

verschillende soorten mensen aan. Pino was daar een 

belangrijk onderdeel van. Hij werkte samen met men-

sen als Don Henley en Rick Springfield, wat de reden is 

dat ik zo bekend ben. Ze kenden me allemaal voordat 

ik naar Amerika ging, omdat ze een aantal dingen van 

mij gehoord hadden en iedereen wilde Pino. Het laat-

ste wat hij nu doet is The Who. Ik heb The Who altijd 

geweldig gevonden.”  

 

Vroeger heb je met de Q-Tips zelfs voor The Who 

geopend. 

“Ja dat klopt. Ze waren heel goed voor me. Ik mocht 

hun studio gebruiken toen de Q-Tips een plek zochten 

om muziek op te nemen. Ze zeiden: we bouwen een 

studio, waarom kom je daar niet om je ding te doen. 

De mengtafel is nieuw en we willen dat alles werkt. 

Dus waren ze heel behulpzaam naar ons toe. En Pete 

heeft me zelfs vaderlijk advies gegeven. Deels door 

wat hij gezegd heeft heb ik besloten om solo verder te 

gaan. Hij vertelde niet dat ik solo moest gaan maar zei 

tegen me: de band is erg goed maar het voelt niet 

alsof het ergens naar toe gaat. De band heeft iemand 

nodig om het te leiden. Hij zei dat ik daarvoor de juiste 

persoon was. But I’m quite a laidback person so the 

other guys wouldn’t really take it from me. Ik heb ge-

probeerd om het iets meer te begeleiden maar kwam 

daar nergens mee. Dus dacht ik: weet je, ik heb de-

mo’s gemaakt die ze niet goed vinden, ik heb een aan-

bieding van een platenmaatschappij, ik heb Pete die 

mij verteld om mijn eigen weg te gaan… Dat was dus 

de keuze.”  

 

“Het was de laatste generatie die 

zichzelf als het ware door de muziek 

kon definiëren” 
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Veel jaren ’80-bands zijn nu weer aan het optreden. 

Hoe verklaar je deze opleving van jaren ’80-muziek? 

“Haha, zonder te oud te willen klinken: het was de 

laatste generatie die zichzelf als het ware door de mu-

ziek kon definiëren. Ik kan geen enkele band noemen 

die in de jaren ’90 met kop en schouders boven de rest 

uitstak. Maar in de jaren tachtig waren er veel pieken 

van echt grote bands. Je had Duran Duran, Culture 

Club… Massive spikes of these incredibly successful 

people with very different sounds as well. Ik denk dat 

mensen graag terug naar die tijd willen gaan vanwege 

de individualiteit die er toen was. Ik denk echt dat de 

platen die nu gemaakt worden allemaal op dezelfde 

manier met dezelfde generieke geluiden tot stand zijn 

gekomen. Dat geldt ook voor sommige arrangemen-

ten. Het is net alsof ze allemaal naar dezelfde muziek-

school zijn gegaan om te leren componeren. De com-

posities lijken veel op elkaar. We hadden het er giste-

ren nog over: je hebt geen instrumentale hits meer. 

Waarom eigenlijk niet? Frankenstein van Edgar Win-

ter, Albatros van Fleetwood Mac… Het waren er zo-

veel!” 

 

© Godfried Nevels 

Interview Paul Young 


